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1937	  :	  Geruchten	  deden	  de	  ronde	  dat	  er	  op	  de	  wijk	  Meiboom	  
een	  rijkswachtkazerne	  opgetrokken	  zou	  worden.	  Daarom	  gaf	  
Eerwaarde	   Heer	   Deken	   Desmet	   van	   Oostende,	   in	   opdracht	  
van	  Zijne	  Excellentie	  Monseigneur	  Lamiroy,	  op	  18	  juli	  1937	  de	  
taak	  aan	  de	  Zusters	  Vincentius	  à	  Paulo	  uit	  Rumbeke	  om	  een	  
nieuwe	  school	  te	  bouwen	  op	  de	  Meiboom.	  Daarmee	  hoopten	  
ze	   de	   kinderen	   van	   de	   nieuwe	   gezinnen	   die	   de	   kazerne	  
ongetwijfeld	   zou	   aantrekken,	   te	   kunnen	   voorzien	   van	  
onderwijs.	   Maar	   bovenal	   hoopten	   ze	   daarmee	   het	  
gemeenschapsonderwijs	   voor	   te	   kunnen	   zijn.	   De	  
rijkswachtkazerne	   is	   er	   evenwel	   nooit	   gekomen,	   het	  
Mariaschooltje	  wel.	  De	  bouw	  nam	  een	  aanvang	  op	  9	  augustus	  
1937	   en	   was	   af	   op	   31	   augustus	   1937.	   Voor	   de	   zusters	   van	  
Rumbeke	   was	   het	   hun	   derde	   stichting	   in	   ’t	   Noorden.	   De	  
eerste	  was	   de	   bouw	   van	  
de	   school	   met	   drie	  
klaslokalen	   en	   een	  
woning	   voor	   de	   zusters	  
in	  Stene-‐dorp	  in	  1881.	  De	  
tweede	   stichting	   was	   de	  
bouw	   van	   een	   klooster	  
en	   van	   de	   Sint-‐
Lodewijksschool	   op	   de	  
Conterdam	  in	  1906.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  R.	  Verbeke	  –	  8	  juni	  1952	  

	  

Op	  1	  september	   liepen	  de	  klassen	  vol.	  Het	  waren	  de	  zusters	  
Faustina	  (een	  kleuteronderwijzeres)	  en	  Bernardine	  (een	  lager	  



onderwijzeres)	  die	  de	  verantwoordelijkheid	  droegen	  over	  het	  
schooltje.	   Op	   4	   september	   werd	   het	   gebouw	   gewijd	   door	  
Eerwaarde	  Heer	  Deken	  Desmet	  en	   toegewijd	   aan	  de	  Heilige	  
Maagd.	  Vandaar	  de	  naam	  ‘Mariaschool’.	  Bij	  de	  inwijding	  van	  
het	   gebouw	   werd	   in	   een	   van	   de	   muren	   een	   gedenksteen	  
ingewerkt,	  nu	  nog	  steeds	   terug	   te	  vinden	  op	  de	  speelplaats.	  
De	  steen	  draagt	  volgende	  vermelding	  :	  

Ten	  jare	  onzes	  Heere	  
1937	  

Toen	  zijn	  excellentie	  
Mgr.	  Lamiroy	  

Bisschop	  van	  Brugge	  was	  
werd	  deze	  school	  den	  

1°	  van	  septembermaand	  
door	  

Z.E.H.	  Jozef	  Desmet	  
Pastor-‐Deken	  

aan	  de	  H.	  Maagd	  toegewijd	  
	  

Vanaf	   1938	   deed	   het	   schooltje	   ook	   dienst	   als	   lokaal	   van	  
‘Moeder-‐	   en	   Kinderwelzijn’.	   Elke	   donderdag	   om	   14	   uur	  
namen	   dokter	   Maertens	   en	   verpleegster	   Depauw	   er	   het	  
kosteloos	  geneeskundig	  toezicht	  waar.	  

Algauw	  werd	   het	   aantal	   leerlingen	   te	   groot	   en	   de	   school	   te	  
klein.	   Daarom	   liet	  Moeder	   Fabiana	   de	   bestaande	   lokalen	   in	  
1945	   optrekken	   met	   twee	   klassen,	   dit	   door	   de	   Oostendse	  
architect	   Theo	  De	   Lee.	  Op	  deze	  manier	   ontstonden	  er	   twee	  
lagere	   klassen	   en	   een	   bewaarklas.	   Elke	   dag	   dienden	   zuster	  
Seraphine	  en	  zuster	  Hubertine	  het	  traject	  tussen	  de	  Meiboom	  



en	  het	  klooster	  op	  de	  Conterdam	  te	  voet	  af	   te	   leggen.	   In	  de	  
jaren	   vijftig	   kregen	   de	   kleuters	   les	   van	   lekenjuf	   Mieke,	   het	  
eerste-‐tweede-‐derde	   leerjaar	   van	   zuster	   Hubertine	   en	   het	  
vierde-‐vijfde-‐zesde	  leerjaar	  van	  zuster	  Raymonde.	  

Eind	   de	   jaren	   vijftig	   werden	   de	   woningen	   tegenover	   de	  
Mariaschool	   onteigend	   voor	   de	   aanleg	   van	   het	  
Kennedyrondpunt,	  een	  ingrijpende	  gebeurtenis	  die	  tot	  gevolg	  
had	  dat	  de	  schoolbevolking	  een	  serieuze	  daling	  onderging	  en	  
de	  twee	  lagere	  klasjes	  moesten	  verdwijnen.	  Intussen	  was	  juf.	  
Geets	   aangesteld,	   maar	   zij	   verdween	   onverwacht	   naar	  
Amerika.	   Daarop	   gingen	   de	   zusters	   aankloppen	   bij	   mevr.	  
Dewulf	  met	  de	  vraag	  de	  interim	  te	  willen	  waarnemen	  tot	  juf.	  
Geets	   zou	   terugkomen.	   Juf.	  Geets	   kwam	  evenwel	   niet	  meer	  
terug	   uit	   Amerika	   en	   mevr.	   Dewulf	   zou	   twintig	   jaar	   actief	  
blijven	  in	  de	  Mariaschool,	  van	  1963	  tot	  1983.	  Al	  	  vlug	  werd	  ze	  
benoemd	  door	  pastoor	  Deketelaere.	  

Haar	  eerste	  jaar	  startte	  ze	  met	  amper	  12	  kindjes,	  maar	  tegen	  
het	   begin	   van	   de	   zeventigerjaren	   was	   dat	   aantal	   al	  
aangegroeid	   tot	   54	   kleutertjes.	  Mevr.	   Dewulf	   deed	   alles	   op	  
school.	  Ze	  was	  niet	  alleen	  kleuterleidster,	   ze	  poetste	  ook	  de	  
school,	   schilderde	   de	   ramen	   en	   de	   speelplaats,	   ze	   lapte	   de	  
ramen	  en	  bereidde	  op	  de	  kachel	  elke	  middag	  vers	  warm	  eten	  
voor	  de	  kleutertjes	  die	  ’s	  middags	  overbleven.	  Vaak	  waren	  dit	  
er	  een	  tiental.	  Ze	  kreeg	  evenwel	  ook	  veel	  steun	  van	  de	  ouders	  
die	  altijd	  klaarstonden	  om	  een	  handje	  te	  helpen.	  

	  



Alle	  school-‐
kinderen	  uit	  
1964	  met	  
juf.	  Dewulf	  
en	  op	  de	  
derde	  rij,	  
vijfde	  van	  
rechts,	  
meester	  
Johan	  die	  
nu	  in	  LODO	  
lesgeeft	  in	  	  
klas	  6B.	  
Verder	  
herkennen	  

we	  uiterst	  links	  rechtstaand	  Peter	  Maenhout,	  op	  de	  laatste	  rij	  tweede	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
links	  Peter	  Pollentier	  en	  vooraan	  uiterst	  rechts	  Hilde	  Van	  Remoortere.	  

Inspecteur	  Janssens	  vond	  	  het	  niet	  langer	  meer	  verantwoord	  
deze	  taak	  toe	  te	  vertrouwen	  aan	  slechts	  één	  leerkracht.	  	  

In	   1973	   werd	   als	   versterking	   daarom	   mevr.	   Martine	  
Twiesselmann	   (leerkracht	   1973	   –	   2001)	   aanvaard.	   In	   1983	  
ging	   mevr.	   Dewulf	   met	   pensioen.	   Ze	   werd	   opgevolgd	   door	  
Marie-‐Jeanne	  Maes	  (leerkracht	  1983	  –	  2001).	  De	  Mariaschool	  
was	   intussen	   uitgegroeid	   tot	   een	   kleuterschool	   met	   ruim	  
tachtig	  kindjes.	  	  

	  

Met	   het	   op	   pensioen	   gaan	   van	   directeur	   mevr.	   Dewulf-‐
Vandamme	  werd	  het	  Mariaschooltje	  onder	  impuls	  van	  zuster	  
Angelique	   	   toegevoegd	   aan	   het	   schoolbestuur	   Konterdam-‐
Zandvoorde.	  Aanvankelijk	  kreeg	  de	  school	  van	  Zandvoorde	  de	  



verantwoordelijkheid	   over	   de	  Mariaschool.	   Op	   deze	   manier	  
had	  de	  Vrije	  Basisschool	  Zandvoorde	  voldoende	  kinderen	  om	  
hun	  directeur	  klasvrij	  te	  maken.	  	  Op	  1	  september	  2001	  werd	  
de	   Mariaschool	   evenwel	   overgeheveld	   naar	   de	   Sint-‐
Lodewijksschool	   op	   de	   Konterdam	   en	   werd	   Martine	  
Twiesselmann	   van	   de	   oudste	   kleuters	   directeur	   in	   St.-‐Kruis	  
Brugge.	   Juffrouw	   Katrien	   Seys	   van	   de	   jongste	   kleuters	  werd	  
nu	   personeelslid	   van	   de	   Sint-‐Lodewijksschool.	   Ze	   kreeg	  
juffrouw	   Nele	   Dobbelaere	   van	   de	   hoofdschool	   als	   nieuwe	  
collega.	  	  

Het	  zijn	  nu	  nog	  steeds	  deze	  twee	  gedreven	  kleuterjuffrouwen	  
die	  elk	  een	  klas	  voor	  hun	  rekening	  nemen	  :	  Nele	  Dobbelaere	  
de	   peutertjes	   en	   de	   eerste	   kleuterklas,	   Katrien	   Seys	   de	  
tweede	   en	   de	   derde	   kleuterklas.	   Zij	   worden	   nu	   in	   hun	   taak	  
gesteund	   door	   de	   zorgcoördinator,	   ICT-‐leerkracht,	  
kinderverzorgster,	   GOK-‐leerkracht,	   een	   leerkracht	  
bewegingsopvoeding,	   de	   oudervereniging	   en	   het	   CLB.	  Maar	  
bovenal	  blijft	  de	  warme	  band	  tussen	   leerkrachten	  en	  ouders	  
in	   dit	   kleine	   kleuterschooltje	   nog	   steeds	   een	   feit.	   Mevr.	  
Alexandra	   Vercruysse	   is	   als	   directeur	   van	   de	   Sint-‐
Lodewijksschool	   op	   de	   Konterdam	   ook	   directeur	   van	   de	  
Mariaschool	  op	  de	  Meiboom.	  

	  	  

	  

Johan	  Vergaerde	  



Bronnen	  :	  

• J.	  Delbaere	  	  -‐	   Het	  klooster	  der	  zusters	  van	  Liefde	  van	  de	  
H.	  Vincentius	  à	  Paulo	  te	  Rumbeke	  1995,	  blz.	  213.	  

• Artikel	  in	  De	  Zeewacht	  van	  7	  augustus	  1937	  

• Artikel	  in	  De	  Zeewacht	  van	  22	  oktober	  1938	  

• Liber	  Memoralis	  	  	  Zusters	  Vincentius	  à	  Paulo	  te	  Rumbeke	  

• Stad	   Oostende	   –	   dienst	   Bouwwerken	   (1940	   –	   1993),	  
Archiefnummer	  BE/SAO/SAR032/1945/170	  

• Albert	  Decloedt,	  Norbert	  Denys,	  Hugo	  Ollieuz	  –	  100	  jaar	  
Sint-‐Lodewijksschool	  Oostende	  1906-‐2006	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Met	  dank	  voor	  het	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  info	  en	  foto’s	  
aan	  :	  

• De	  Zusters	  Vincentius	  à	  Paulo	  uit	  Rumbeke	  

• Archief	  en	  Beeldbank	  Stad	  Oostende	  
• Heemkring	  ’t	  Schorre	  Steene	  


